
Heilige huisjes worden niet geschuwd... 
EEN INTERVIEW MET HET KERKGEBOUW 

Waarom heeft u dit interview aangevraagd? 
“Nou… Er wordt veel gezegd en geschreven, maar 
niemand vraagt mij wat ik ervan vind. Dus ik heb me 
gemeld voor dit interview.” 
 
Aha. Oke. Laten we dan beginnen. U bent in 1905 
gebouwd voor omgerekend € 6.818,- en in 2018 
verkocht voor € 1,-. Wat vindt u van die bedragen? 
“Ja, mijn zelfvertrouwen liep wel een deuk op toen ik 

zo in de uitverkoop werd gezet. Aan de andere kant moet er ook veel gebeuren om mijn vloeren, dak, 
interieur en de techniek weer up-to-date te krijgen. Toen ik daarna hoorde dat het hele MFC voor ruim 1 
miljoen wordt verbouwd, kreeg ik helemaal een boost!” 
 
Volgende vraag: gelooft u in God? 
“Nou, je bent wel op dreef met je vragen. Eerst gaat het over geld en nu alweer zo’n persoonlijke 
vraag. Maakt het uit wat ik hierop antwoord? Ik kan alleen maar zeggen wat ik voel als mijn zaal 
vol zit. Gevuld met mensen die samenkomen om iets te vieren of te gedenken, om te luisteren en te 
genieten. Als mijn schip vol zit, de zijbeuken gevuld zijn en ook op de balkons geen plekje meer te vinden 
is, dan zit ik vol energie. Dat is wat ik voel, en dus weet.” 
 
Hoe ziet u de toekomst? 
“Zonnig natuurlijk! Ik ga weer gebruikt worden. Heb je de plannen bekeken? Die zijn geweldig. Ik word 
beter geïsoleerd, ik krijg een nieuwe vloer, mijn glas-in-loodramen blijven behouden en ik krijg een heus 
podium voorzien van de nieuwste technieken. Maar het allermooiste… In de toekomst krijg ik weer volle 
zalen! Echt een droom die uitkomt. Dat had ik honderd jaar geleden niet bedacht hoor.” 
 
Kunt u iets vertellen over het gebouw in oorlogstijd? 
Door brandstofgebrek kon men in het najaar van 1943 de kerk niet meer verwarmen en moest men in 
‘Pro Rege’ kerken. In oktober 1943 werd ‘Pro Rege’ gevorderd als noodhospitaal voor Duitse militairen. In 
plaats daarvoor kreeg men extra brandstof om de kerk weer te kunnen verwarmen. Begin 1945 werd het 
gebouw voor opvang van evacués gebruikt. Ook heeft het gebouw zo’n 3 maanden als strafgevangenis 
gefungeerd voor degenen die onder toezicht van de ‘Wehrmacht’ verdedigingswerken aan moesten 
leggen. In April 1945 is het gebruikt als ziekenhuis voor gevangenen uit Wilhelmshafen, die uitgeput in 
Spijk waren aangekomen. Zo zie je maar, het multifunctionele karakter van het gebouw was al vroeg 
aanwezig, hoewel niet altijd op vrijwillige basis (ontleend aan: ‘Hoe God Zijn Kerk Bewaart’. Boek 
uitgegeven door de kerkeraad in verband met het honderdvijftig jarig bestaan van de Gereformeerde 
Kerk te Spijk). 


