
Voorjaar 2023
Feestkrant om de officiële opening van ons Spiekhoes te vieren!

Het MFC heet voortaan Spiekhoes
Kom naar het feest op 10 juni: Spiekhoes trakteert
Ja hoor! Ons dorpshuis is natuurlijk al een hele tijd in gebruik maar eind april werd het dan ook officieel 
geopend. Bovendien nodigen we iedere Spiekster en vrienden uit de buurt uit om op 10 juni dit met 
ons te vieren. Spiekhoes trakteert jou en je vrienden op een band met feestavond. “Houd de website, 
Facebook en Spijk.net in de gaten voor meer info!”

Waar komt de 
naam vandaan?
De naam is bedacht tijdens een 
inloopavond in 2021. Maar liefst twee 
bezoekers van deze inloopavond hebben 
Spiekhoes op een post-it geschreven, toen 
er werd gevraagd om een nieuwe naam 
op te schrijven… In totaal hebben we vijf 
namen uitgekozen en via een stembus bij 
Coop en op Spijk.net is er gestemd! De 
naam Spiekhoes kreeg 91 stemmen en dat 
was het meest van allemaal. Zodoende 
heet het MFC nu Spiekhoes!

Voorzitter 
aan het 
woord
Als voorzitter 
spreek ik liever 
niet namens mijzelf, 
maar namens alle bestuursleden die de 
afgelopen jaren hard gewerkt hebben aan 
de realisering van een mooi dorpshuis.
 
De verbouwing was nooit mogelijk 
geweest zonder de bijdrage van onze 
sponsoren en zonder de inzet van vele 
vrijwilligers. Meer dan 5.000 uur hebben 
de vrijwilligers besteed aan slopen, 
opruimen, schilderen, bouwen en nog 
veel meer. Van de aannemer kregen we 
een compliment, want ze hadden zoiets 
nog nog niet eerder meegemaakt! Het 
resultaat mag er dan ook wezen!
 
De zalen worden ook goed gebruikt sinds 
de officieuze opening. Dat betekent 
niet dat alles al perfect is. Er wordt nog 
gewerkt aan de akoestiek en aan de 
buitenkant moet ook nog het nodige 
opgeknapt worden. Het zijn nog vele 
kleine dingen waar we ons voor in blijven 
zetten!

Opening van  21 april
Ons dorpshuis, ook wel bekend als MFC, 
werd eind april door de twee wethouders 
Jan Menninga en Hans Ronde geopend. 
Zij openden het dorpshuis officieel door de 
nieuwe naam op de gevel te onthullen. 
Ook werd er natuurlijk geproost en gespeecht. 
Zo vertelde de voorzitter van het Spiekhoes 
bijzonder trots te zijn op de vele vrijwilligers 
en ook bedankte hij de vele sponsoren en 
organisaties die financieel of in natura hebben 
bijgedragen. Daarna werden er hapjes en 
drankjes geserveerd in de Kweldezaal, de 
voormalige kerk, en stond Job oet Spiek 
op het podium met zowel Groninger als 
Nederlandstalige liedjes. 

In dienst van het dorp
Met dit nieuwe dorpshuis staan we klaar 
voor jou en allerlei clubs in ons dorp en in 
onze omgeving. Zo biedt het onderdak aan de 
muziekvereniging, het volksdansen, de MAFF 
en nog veel meer... 
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Dank aan Fondsen & Financiers
Dankzij vele partijen die deze verbouwing mee gefinancierd hebben, is het 
uiteindelijk gelukt om een prachtig dorpshuis neer te zetten. Klaar voor 
de toekomst, van alle gemakken voorzien en met behoud van originele 
elementen en bouwstijlen. Op deze plek willen we de volgende partijen 
heel hartelijk danken voor hun vertrouwen en hun bijdragen:

•	 Gemeente Delfzijl (o.a. Alle Dorpen een Dak)
•	 Provincie Groningen (locatiegerichte aanpak)
•	 Nationaal Programma Groningen
•	 H.S. Kammingafonds
•	 NAM (Elk Dorp een Duurzaam Dak & Kansrijk Groningen)
•	 VSB Fonds
•	 Oranjefonds
•	 SNS Eemsmondfonds
•	 Rabobank Groninger Land
•	 Fonds Eemsmond
•	 TCMG en NAM-vergoeding
•	 Google Community Grant
•	 Uitvaartvereniging Spijk
•	 Rozema Coatings BV

Ruim 5.000 uur aan vrijwilligerswerk!

Meld je 
aan als 

vrijwilliger

Barvrijwilligers gezocht!
Lijkt het je leuk om achter de bar te staan? Heb je af en toe tijd om te helpen in 
het Spiekhoes? Dan zoeken we jou! Leeftijd is niet belangrijk en ervaring is niet 
perse nodig. Als je wilt en kunt sjouwen en horecawerk lijkt je leuk, meld je dan aan.

Tegen alle vrijwilligers zeggen we graag: super 
bedankt voor alles! Zonder jullie was het 
allemaal niet gelukt. Alle vrijwilligers samen 
hebben tot nu toe al ruim 5.000 uur gesloopt, 
geklust, gebouwd, pannen gelegd, gesjouwd 

en geschilderd. Als we voor al deze uren 
professionals hadden moeten betalen, had ons 
dat zeker € 200.000 gekost. Dus klussen in het 
MFC is niet alleen nuttig en gezellig, het levert 
ons ook zeker wat op. Bedankt iedereen!

Gemeente Eemsdelta 
aan het woord
De Kerkzaal is prachtig!
“Ik stond twee jaar geleden in het zand van de kerkzaal en ik dacht: Wat 
moet dit worden?!” vertelt wethouder Hans Ronde als we hem vragen 
wat hij van het Spiekhoes vindt. “Ik had niet gedacht dat het zo mooi zou 
worden. Met bloed, zweet en tranen kun je in Spijk dus heel veel bereiken, 
dat blijkt wel.” 

Edwin Broekman, gebiedsregisseur van onder andere Spijk beaamt dat. 
“Ik vind vooral het gevoel met de omgeving die in het gebouw zit, heel 
mooi. Het gebouw ademt verbondenheid. Dat komt door de kleuren, de 
landschapsfoto’s en natuurlijk het Spiekster volkslied op de schuifwand.”

Gemeenschapszin in Spijk is groot
Wethouder Jan Menninga ziet ook dat de gemeenschapszin in Spijk groot is. 
“Ik begrijp dat de bezetting van het gebouw nu al goed is, dat moet ook met 
zo’n groot pand. In de toekomst gaat Spijk er vast en zeker voor zorgen dat 
ook de exploitatie van de locatie op orde komt en blijft. Als het in een klein 
dorp lukt om zo’n verbouwing van de grond te krijgen, dan heb ik er ook 
alle vertrouwen in dat het goed gaat draaien. Dat wens ik Spijk dan ook toe: 
nog lang en veel plezier met jullie Spiekhoes.”

Foto: Linda Scheltens van Spijk.net



Dat mag gevierd worden!
Feest op 10 juni
Het Spiekhoes is nu officieel 

geopend en daar zijn we 
hartstikke trots op. 

Dat willen we samen met 
jullie vieren en daarom ben je 

op 10 juni uitgenodigd. 

Het einde van de Feestweek, 
sluiten we in het Spiekhoes af 

met een feest. 

We trakteren op livemuziek en 
een heleboel gezelligheid. 

Dus houd nog een beetje energie 
over aan het einde van de 
beroemdste en beruchtste 

week van Spijk. 

De entree is gratis! 
Jij komt toch ook!?

Wil jij wat organiseren 
of heb je een goed idee?
Schrijf je wens of idee met je naam en telefoonnummer 
op. Lever het strookje in bij het Spiekhoes en wij nemen 
contact met je op. We kijken samen of, hoe en wanneer 
we jouw activiteit kunnen organiseren!

Meer 
weten?

Houd Spijk.net

 in de gaten. Kijk op 

Spiekhoes.nl

 “We zijn vooral blij dat Spijk nog zoveel 

voorzieningen heeft. Daarnaast is het ook 

leuk dat een aantal van onze foto’s op de 

wanden wordt gebruikt.” 

Jan-Peter, Jose, Etty en Jan 

van fotoclub de Spiekster kiekers.

“Het is net klein Paradiso. Vroeger stond 
de preekstoel altijd in de weg als we hier 

concerten gaven met soms wel 40 man in 
het orkest. Kindertjes hingen hun voeten 

dan tussen de spijlen door over de 
rand van het balkon en er zaten dan 
misschien wel 300 man in de zaal. Ik denk niet dat die tijd terug komt, 

maar een groot concert zou toch wel 
weer mooi zijn in dit dorpshuis.” Hans van muziekvereniging CBS

“We vergaderen hier natuurlijk regelmatig en we hebben veel bewondering 

voor alle vrijwilligers die hebben geholpen om het ‘t Spiekhoes mee op te 

knappen, het is nu echt het middelpunt van het dorp.” 

Nanco en Nina van dorpsbelangen Spijk.

“Toen het allemaal net nieuw was en in gebruik werd genomen, hebben we hier een middag georganiseerd en er kwamen 62 mensen langs om een kijkje te nemen. Het was een leuke middag en mensen hebben hun ogen uitgekeken. Hoewel de akoestiek nog wel verbeterd kan worden, is het inderdaad 
prachtig geworden.” 

Christien van Ontmoetingsgroep 55+

“Het MFC heeft een mooie plek voor de jeugd gerealiseerd en wij organiseren allerlei leuke activiteiten. Dus hoor jij bij de basisschool- of middelbare schooljeugd, kom eens langs en doe mee” Anneke van Jeugdwerk Spijk- Losdorp/Bierum. 

“In deze mooie grote ruimten kunnen 

we prachtig volksdansen, het ziet er 

allemaal prachtig uit” 

Griet van de volksdansgroep.


